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Vraag het aan Morya

Erger je niet aan de ander

“Soms moet je de ander kunnen loslaten - wat die doet, wat die zegt, je niet
ergeren, je niet storen. Dit is natuurlijk een opgave, want het is zo gebeurd.
Als je niet oppast, zie je de ander nog maar en je hebt al een ergernis in je.

Dan is het moeilijk.”

oy

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 6: Thuis in je eigen leven”
(uit hoofdstuk 2: ‘De weg van verinnerlijking’) © Mayil.com
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